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In mijn jonge jaren was ik juf op basisschool de Rank in Sassenheim. Toen onze 4 kinderen er waren, 
werd ik er invalkracht. 
Nadat ik het onderwijs vaarwel heb gezegd, heb ik een paar jaar als thuiszorgmedewerker gewerkt. 
Ik ontdekte naast mijn klik met kinderen óók een klik met ouderen! 
Na 2 jaar vrijwilligerswerk in de Bernardus werd ons eerste kleinkind geboren en werd dat mijn 
tijdsinvulling. Inmiddels zijn er (bijna) elf kleinkinderen die mij veel veel blijdschap en energie geven. 
  
Op een dag zag ik de duo fiets door het dorp rijden. Dat was toen ze net waren begonnen in 2012. 
Ik keek de fiets echt na en dacht, dát is leuk!!! 
Ik heb me toen als vrijwilliger ingeschreven en ben gaan fietsen en met oa mijn moeder. 
Na een poos bleek het fietsen toch niet fijn voor mijn knie, dus helaas moest ik daarmee stoppen. 
Niet lang daarna, in 2018, werd ik benaderd door de toenmalige coördinator met de vraag of ik 
coördinator zou willen worden. Ik heb meteen ja gezegd en samen met mijn schoonzusje Petra 
hadden we een superteam! Ik vind het tot op de dag van vandaag érg leuk om te doen. 
  
  
Ik geniet van het contact met vrijwilligers en gasten; het helpen organiseren van bijzondere 
fietstochten en vrijwilligersavonden; de samenwerking met alle collega coördinatoren. Dit alles geeft 
me energie.  
Al met al loop, eh, fiets ik dus al zo’n 12 jaar mee met Fietsmaatjes en hoop ik dat nog heel lang te 
kunnen doen. Ik ben zelf een echte fietser dus als je dat niet meer zelf kan, dan is het fantastisch dat 
Fietsmaatjes er is!! 

 


