NIEUWS
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Beste Fietsmaatjes,

Tijdens een fietstocht langs een aantal van de “reuzenbollen” kwamen we deze
Bol tegen. De door Kees Putman geschilderde bol geeft heel mooi weer hoe
Fietsmaatjes past in het dagelijks beeld van de Bollenstreek!

Fietsroute - Gildemeesters Bollenstreek

Graag vestig ik jullie aandacht op de oproep van Paula Stelma voor iemand die
haar wil helpen en o.a. kan vervangen tijdens vakanties.

Dan nog iets waar we zeker ons hoed voor kunnen afnemen: Eén van onze
Vrijwilligers heeft al 500 (!) ritjes met een gast gemaakt. Wie dat is?

Dat lees je hieronder!

Veel fietsplezier nog in een mooie zomer!
Namens het bestuur
Ank Broeders

LILIUM

Op donderdag 27 juni is de nieuwste duo fiets ‘Lilium’ van Fietsmaatjes Teylingen in gebruik genomen. De fiets komt te
staan bij een woonlocatie voor mensen met een (licht) verstandelijke handicap, locatie Lilium van Philadelphia. Hij zal daar
op woensdag en in het weekend gebruikt worden door de bewoners en hun mantelzorgers. De andere dagen van de week
is hij beschikbaar voor de vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes Voorhout. Een mooie samenwerking!

De inmiddels traditionele doop werd verricht door initiatiefnemer Kees en zoon Koos van der Vlugt. Enkele gasten konden
zelfs meteen een proefritje maken. Dit

alles onder grote belangstelling: bewoners en mantelzorgers, vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes Teylingen, maar ook
sponsors Z&Z en De Paraplu waren aanwezig. Na afloop van de feestelijke doop genoot men nog na met een hapje en een

drankje.



COORDINATOR; IETS VOOR JOU?

Coordinator zijn wat houdt dat in? En is het misschien iets voor jou?

Voor wie mij niet kent, ik ben Paula Stelma. Ik ben inmiddels 12 jaar betrokken bij
Fietsmaatjes en 8 jaar als codrdinator voor Fietsmaatjes Sassenheim. Dit doe dit met
heel veel plezier!

De reden van dit schrijven: Omdat ik deze taak sinds kort alleen doe zou ik het fijn
vinden als iemand mij in ieder geval tijdens mijn vakanties zou willen vervangen.
De telefoontjes en appjes kunnen dan gewoon doorgaan en kan ik mijn telefoon
uit zetten, of in ons Fietsmaatjes jargon: dan is mijn loket even gesloten. Lijkt het je
leuk om hier iets meer van te weten, neem dan contact met me op!
(Paulastelma@kpnmail.nl en tel. 0629294245)

Dit is wat een codrdinator zoal doet:

De aanvragen van zowel gasten als vrijwilligers komen bij de codrdinator binnen. Voor beiden geldt dat er eerst een proefrit
wordt gemaakt. Ik ga op zoek naar vrijwilligers die dat willen doen. Gelukkig heb ik een fantastisch team van vrijwilligers om
me heen die dit altijd willen doen!

Na de proefrit doe ik een intakegesprek bij de gast thuis. We maken kennis, ik leg uit hoe alles werkt en vervolgens schrijf ik ze
in bij Fietsmaatjes. Dankzij onze administrateurs zijn de gasten altijd supersnel ingeschreven en kan het fietsen beginnen.



Bij de vrijwilliger maak ik na een geslaagde proefrit een afspraak in de Bernardus, daar leg ik ook nog een en ander uit en
worden er de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend, VOG aangevraagd en toegang tot Samen Fietsen geregeld.

Voor zowel gast als vrijwilliger zoek ik dan een fietsmaatje. Dat valt niet altijd mee want vrijwilligers heb je nooit genoeg!
Bovendien fietsen veel vrijwilligers met een vaste gast en is het soms lastig om een nieuwe gast te koppelen aan iemand.

Naast mijn taak als voorzitter van de codrdinatoren Teylingen (op dit moment hebben we 6 codrdinatoren) worden er
vrijwilligersavonden georganiseerd, thema-avonden, beantwoord ik mailtjes en telefoontjes en appjes van gasten en
vrijwilligers en ben ik af en toe zelfs weervrouw!!! Om nog maar niet te spreken over het gepuzzel als er fietsen kapot
zijn...Kortom, een drukke maar ook erg leuke taak die ik met veel plezier doe!

RABOBANK CLUBSUPPORT

Fietsmaatjes doet dit jaar weer mee met de
Rabobank clubactie! Leden van de Rabobank kunnen
van 2 t/m 24 september stemmen op hun 3 favoriete

ol clubs. Het zou leuk zijn als je aan Fietsmaatjes denkt!

Wij doen mee met
Rabo ClubSupport

Doe je ook mee?
Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

KOFFIE DEALS...

Zoals jullie weten staan op de Fietsmaatjes website een aantal adressen vermeld van horeca die leuke koffiedeals aanbieden voor

Fietsmaatjes.
Om teleurstellingen te voorkomen, informeer voor je bestelt even naar de voorwaarden van de deal, want:

e Sommige deals gelden niet voor alle regio's van Fietsmaatjes
e De deals zijn meestal uitsluitend voor koffie/thee met taart, maar niet voor andere combinaties

In de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie.




DONATIES VAN VELZEN EN LIONS

Fietsmaatjes Bollenstreek (Hillegom/Lisse en Teylingen) heeft afgelopen maand twee mooie donaties ontvangen! Deze zullen
worden besteed aan de bollentocht die volgend voorjaar gezamenlijk zal worden georganiseerd.

-Lions club Bollenstreek: 3500 euro opgehaald met de fietstocht in juni.

-Van Velzen accountants: 7500 euro van ter ere van het 75-jarig bestaan.

Beide organisaties heel erg bedankt!

SAVE THE DATE

Zet alvast in je agenda:
Donderdag 24 oktober: Fietsmaatjes thema-avond

Meer informatie volgt




SAMEN FIETSEN MET ....

Cees fietst 500e voor Fietsmaatjes

Samen met Anthoni Bloemendaal fietste vrijwilliger Cees Batenburg
vandaag de 500e rit voor Fietsmaatjes. Anthoni wilde dit keer graag naar
het Leidsche Hout fietsen om naar de plek te kijken waar de Kweekschool
heeft gestaan. Na wat rond te hebben getrapt, besloten ze via het
Leidsche Hout bij de Oude School in Warmond een hapje te gaan eten en
uiteraard een biertje te gaan drinken om de 500e te vieren.

Op de collage staan de maatjes waar Cees nu mee fietst.

Door de Macdrive

Voor de eerste keer op de fiets, even door de Mac Drive.
Elk nadeel heeft een voordeel. Het mag eigenlijk niet, maar
met handicap mocht het voor een keer. Dus genieten van
een V.

Riette en Minique Schavemaker

Zorgboerderij de Hafakker

Het was eindelijk weer eens zonnig weer. De kust blijft dan aantrekkelijk.
Samen met Greet Broekstra zoefden we over het vernieuwde asfalt
richting Noordwijkerhout. De rotondes zijn hier ook flink onder handen
genomen. We besloten eerst naar de Witte Kerk te fietsen. Het was nog
vroeg en er werd nog volop gestunt om Brownies en Downies op te
frissen. Geen probleem. Verderop aan de Zeestraat ligt Zorgboerderij De
Hafakker. De vriendelijke medewerkster bracht ons koffie met heerlijke
boterkoek. Greet rekende voor 7 euro af. Een mooi prijsje voor een
tussenstop. Voldaan keerden we via het duinpad huiswaarts. De
Hafakker is beslist een aanrader.




Nieuwe hesjes

Vanmorgen toen ik de duo fiets ophaalde werd ik door Paul Verbeek
verrast met nieuwe hesjes. Voor vertrek werden de oude hesjes door
Paul vervangen door frisse gele. Ook nieuw naast de wervende tekst
met sponsor Praxis is een glimlachende smiley afgedrukt. Onderweg
hadden mijn maatje Corrie Imthorn en ik al veel bekijks. Ongetwijfeld
dragen de hesjes bij dat nog meer vrijwilligers zich gaan aansluiten.

Windhoos

Vanmorgen was ik samen met Fietsmaatje Ade Korenhoff op het strand en waren
getuige van een windhoos.

D)

Cees Batenburg

<« Ade
Korenhoff

Slag

De invalbeurt

Pasgeleden werd mij gevraagd een keer in te vallen voor iemand die op vakantie was. Ik ging dus 2 mensen ophalen bij
afdeling Ter Leede, jonge mensen met dementie. Voor mij ook best even spannend, want normaal fiets ik met mijn broer,
die licht verstandelijk beperkt is. Het was prachtig weer, dus dat zat gelukkig mee! De eerste was een man, na even kennis
maken, vroeg ik; “Ga je mee fietsen?...” “Ja, heel graag maar ik heb geen fiets!”, zei hij. Het was al een verrassing voor
hem, want er stond een mooie fiets klaar. Dat vond hij ook, “Zoooo, jij hebt een mooie fiets zeg!” We fietsten heerlijk
door de streek, mooie huizen en auto’s gekeken, lekker zonnetje, pittige fietser... Hij genoot zichtbaar!

Na een uur heb ik de volgende dame opgehaald. Ook zij wilde heel graag mee! Ze wilde graag richting Leiden, want daar
kwam ze vandaan. Ook zij genoot volop van alles wat we passeerden. We hebben vreselijk gelachen om alle hobbels
(verkeersdrempels!). Maar het mooiste was dat ze zei, al fietsend, met haar gezicht in de zon...”wat een heerlijke dag; het
lijkt wel of ik op vakantie ben!”

Hoe fijn is dat toch. Het maakte mijn dag nog veel beter dan het al was. Het is een rot ziekte, maar diep geraakt door deze
mensen ging ik weer huiswaarts.

Heerlijk langs het water

Naar De Buitenkaag gefietst: via Sassem-Noord richting Kaag fietsen, dan bordjes kaag volgen, dat is stukje langs de
snelweg richting Amsterdam. Dan scherpe bocht naar beneden, naar de Kaag. Heerlijk langs water fietsen en bakkie bij
Lola (Bij mooi weer om 10.00 uur open, weekend 11.00 uur, winter 12.00 uur) aanbieding voor fietsmaatjes koffie of
Cappuccino met appelgebak 6,-euro

Ans van Werkhoven
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Onze eerste keer

Mijn schoonvader ( 93) en ik hebben maandag 8 juli ons eerste fietstochtje op de duo fiets gemaakt!

Over de nieuwe weg van Voorhout naar Sassenheim en door de Engelse laan door de bollenlanden, via de Tulperij richting
Lisse.Mijn schoonvader heeft zijn hele leven op het bollenland doorgebracht en vond het erg leuk om langs al die
bollenlanden te fietsen. De een is aan het koppen, de ander is aan planten, weer andere zijn aan het oogsten.

Kijken en raden wat voor gewassen zullen er op dat perceel staan?

Via de 3¢ poellaan naar de ringvaart en daar kwamen we een heerlijk bankje uit de wind tegen.

Ik had een tasje met koffie en koek bij me en we hebben een hele tijd heerlijk op dat bankje gezeten!

Lekker samen de polder in zitten turen: kijk, daar loopt een boer met een hond en die staat steeds met een stok/ zeis in de
slootkanten te slaan?

Kijk die tractor is aan het kunstmest strooien. Er vliegen allerlei vliegtuigen waar zullen ze heen gaan? Over de vakanties
waar mijn schoonouders heen geweest zijn.

Daar door de ringvaart vaart een grote “zandschuit “. Kijk, die zal wel leeg zijn want de stuurhut komt bijna boven de
huizen uit die daar langs de ringvaart staan.

Dan komt er een man met een auto voorklep van de auto open en gaat iets opblazen. Mijn schoonvader wil even kijken
wat er gebeurT. Er Wordt een hele sup op geblazen en even later zien we de man met zijn hond door de polderslootjes
suppen.

Dit zijn zomaar wat onderwerpen van gesprek die voorbij komen door dat we op de duo fiets onderweg zijn.

We vervolgen de route langs de molen van Duineveld via het fietspad weer terug richting Warmond.

Goh kunnen we eigenlijk wel met de fiets weer zo helemaal thuis komen zitten we dan niet aan de verkeerde kant van het
water.Dat gaan we ontdekken! Het is gelukt dus bij ons is deze weg ook weer geupdate in ons hoofd.

Doordat mijn schoonvader nog zoveel interesse heeft in de omgeving en de wegen is dit een heel leuke afwisseling om zo
samen de bewegingsvrijheid in de omgeving te vergroten. Samen kun je verder kan kijken dan de rondjes die je gewend
bent om te lopen in je vertrouwde omgeving.

We hebben nu ook zelf ervaren wat een fantastisch goed plan dit is. Het werkt voor allebei heel makkelijk en is goed te
doen!

Lieve mensen die dit opgezet hebben en alle mensen die weer zorgen dat het ook allemaal blijft lopen bedankt !

Wij gaan hier nog vaak gebruik van maken. Ik heb hem er voor a.s. maandag alweer ingezet &!

Koe op de weg

Wij zijn laatst naar de Boterhuispolder gereden. Daar stond een koe met een
drinkend kalfje op ons pad. Heel leuk om te zien. We konden er gelukkig wel
voorbij. Daarna hebben we bij Gemiva, ligt bij de rotonde van de Leidseweg
en de provinciale weg, een heerlijk kopje koffie gedronken met verse
appeltaart. Dit koffieplekje is echt aan te raden!

Van de buitenkant kun je het niet zien, maar je kunt gewoon langs het pand
rijden tot achter en daar is een terras. Voor 4.50 heb je daar een kopje koffie
met gebak. Zo hadden wij weer een superochtend!




Heb je een suggestie voor een koffiestop, een leuke ‘bestemming’, of heb je een fijne fietstocht met je
maatje gemaakt en je wilt dit vermelden in de nieuwsbrief, stuur dit dan naar trudygeurds@Ilive.com. Een
foto erbij wordt gewaardeerd! Denk wel aan toestemming van je maatje voor het plaatsen.

Bezoek ons ook via
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